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Het jaar 2018 is voorbij, tijd om de rekening op te maken. 

Wat is er zoal gepasseerd in 2018

We hebben hard gewerkt aan het renteniershuisje. Als je iets ouds gaat opknappen blijken 

er altijd tegenvallers te zijn. Nu was dat bij ons de vloer. De aanwezige vloer was dusdanig verrot 

dat deze geheel vervangen moest worden. Wij hebben dan ook van de nood een deugd gemaakt

en de oude vloer vervangen voor een betonvloer met daarin een vloerverwarming. 

De verlichting is ook aangepakt door de oude lampen te vervangen door led-verlichting. 

Op die manier kunnen wij weer besparen op de energiekosten. 

Wij hebben een tentoonstelling opgezet in de zomerperiode welke ging over Maaslandse 

gezinnen. Voor ons jammer dat het een hele warme zomer was waardoor het bezoekersaantal

in de zomermaanden een beetje tegenviel.

De snoepverkoop had een goed jaar. 

De dames van de textiel verzorgden boven op de voorzolder een prachtige textieltentoonstelling. 

De rondleidingen komen steeds meer in de picture van de omliggende scholen en 

verzorgingshuizen. 

Kortom, wij hebben een goed vertrouwen in de toekomst. Ik wil dan ook iedereen bedanken

die dit jaar zijn steentje heeft bijgedragen in ons prachtige museum. 
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Waarnemend voorzitter. 


